
Orde van dienst voor PG Kapelle-Biezelinge-Eversdijk op 24 december 2024 – Kerstnacht 

Voorganger: ds. Douwe de Roest 

Muzikale medewerking: Jan de Troije (Orgel), Jongerenkoor en -combo Nova Melodica o.l.v. 
Marianne van Dijke 

Thema: Die nacht begon zijn rijk… (Bij jaarthema ‘Als nieuw! Leven i/h licht v Gods koninkrijk) 

De dienst wordt online uitgezonden via Kerkdienst Gemist. Gebruik bijvoorbeeld de link naar 
onze pagina: https://shorturl.at/iNR36 

Dienst van de voorbereiding 

Orgelspel voorafgaand aan de dienst 

Binnenkomst van wie dienstdoen 

Lied: “Wait for the Lord” (Taizé) – Nova Melodica 

Bemoediging en groet 

Lied: 477: 1, 2, 4 (Komt allen tezamen) 

Gebed om Gods ontferming en om Gods Geest 

Lied 498: 1, 3, 4 (Bethlehem, o uitverkoren) 

Dienst van het Woord 

Schriftlezing: Johannes 1: 1-5 

[1] In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God. [2] Het was in het begin bij God. [3] Alles 
is erdoor ontstaan, zonder het Woord is niets ontstaan van wat bestaat. [4] In het Woord was leven en het leven was het 
licht voor de mensen. [5] Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen. 

Lied “Wij lopen naar het licht toe” (Sela) – Nova Melodica 

Kerstnacht-overweging ‘Die nacht begon zijn rijk’ – stukje 1 

Schriftlezing: Lucas 2: 1-7 (NBV21) 

[1] In die tijd kondigde keizer Augustus een decreet af dat alle inwoners van het rijk zich moesten laten 
inschrijven. [2] Deze eerste volkstelling vond plaats tijdens het bewind van Quirinius over Syrië. [3] Iedereen ging op weg 
om zich te laten inschrijven, ieder naar de plaats waar hij vandaan kwam. [4-5] Ook Jozef ging op weg om zich te laten 
inschrijven. Samen met Maria, zijn aanstaande vrouw, die zwanger was, reisde hij van de stad Nazaret in Galilea naar 
Judea, naar de stad van David die Betlehem heet, aangezien hij van David afstamde. [6] Terwijl ze daar waren, brak de 
dag van haar bevalling aan, [7] en ze bracht een zoon ter wereld, haar eerstgeborene. Ze wikkelde Hem in doeken en 
legde Hem in een voederbak, omdat er voor hen geen plaats was in het gastenverblijf. 

Lied 483: 1, 2, 3 (Stille nacht) 

Schriftlezing: Lucas 2: 8-13(NBV21) 

[8] Niet ver daarvandaan brachten herders de nacht door in het veld, ze hielden de wacht bij hun kudde. [9] Opeens stond 
er een engel van de Heer bij hen en werden ze omgeven door de stralende luister van de Heer, zodat ze hevig schrokken. 
[10] De engel zei tegen hen: ‘Wees niet bang, want ik kom jullie goed nieuws brengen dat grote vreugde betekent voor 
heel het volk: [11] vandaag is in de stad van David jullie redder geboren. Hij is de messias, de Heer. [12] Dit zal voor jullie het 
teken zijn: jullie zullen een pasgeboren kind vinden dat in doeken gewikkeld in een voederbak ligt.’ [13] En plotseling 
voegde zich bij de engel een groot hemels leger dat God prees met de woorden:  

Lied 487: 1, 2, 3 (Eer zij God in onze dagen) 

https://shorturl.at/iNR36


Schriftlezing: Lucas 2: 14-20 (NBV21) 

[15] Toen de engelen waren teruggegaan naar de hemel, zeiden de herders tegen elkaar: ‘Laten we naar Betlehem gaan 
om met eigen ogen te zien wat er gebeurd is en wat de Heer ons bekend heeft gemaakt.’ [16] Ze gingen meteen op weg, 
en troffen Maria aan en Jozef en het kind dat in de voederbak lag. [17] Toen ze het zagen, vertelden ze wat hun over het 
kind was gezegd. [18] Allen die het hoorden stonden verbaasd over wat de herders tegen hen zeiden, [19] maar Maria 
bewaarde al deze woorden in haar hart en bleef erover nadenken. [20] De herders gingen terug, terwijl ze God loofden en 
prezen om alles wat ze gehoord en gezien hadden, precies zoals het hun was gezegd. 

Lied “Come on let’s celebrate” – Nova Melodica 

Kerstnacht-overweging ‘Die nacht begon zijn rijk’ - stukje 2 

Schriftlezing: Matteüs 2: 1-12 (NBV21) 

[1] Toen Jezus geboren was, in Betlehem in Judea, tijdens de regering van koning Herodes, kwamen er magiërs uit het 
Oosten in Jeruzalem aan. [2] Ze vroegen: ‘Waar is de koning van de Joden die onlangs geboren is? Wij hebben namelijk 
zijn ster zien opgaan en zijn gekomen om Hem te aanbidden.’ [3] Koning Herodes schrok hevig toen hij dit hoorde, en 
heel Jeruzalem met hem. [4] Hij riep alle hogepriesters en schriftgeleerden van het volk samen om aan hen te vragen waar 
de messias geboren zou worden. [5] ‘In Betlehem in Judea,’ zeiden ze tegen hem, ‘want zo staat het geschreven bij de 
profeet: [6] “En jij, Betlehem in het land van Juda, bent zeker niet de minste onder de leiders van Juda, want uit jou komt 
een leider voort die mijn volk Israël zal hoeden.”’ [7] Daarop riep Herodes in het geheim de magiërs bij zich; hij wilde precies 
van hen weten wanneer de ster zichtbaar geworden was, [8] en stuurde hen vervolgens naar Betlehem met de woorden: 
‘Stel een nauwkeurig onderzoek in naar het kind. Stuur mij bericht zodra u het gevonden hebt, zodat ook ik erheen kan 
gaan om het te aanbidden.’ [9] Nadat ze de koning hadden aangehoord gingen ze op weg, en nu ging de ster die ze 
hadden zien opgaan voor hen uit, totdat hij stil bleef staan boven de plaats waar het kind was. [10] Toen ze de ster zagen, 
werden ze vervuld van diepe vreugde. [11] Ze gingen het huis binnen en vonden het kind met Maria, zijn moeder. Ze 
wierpen zich in aanbidding voor het kind neer. Daarna openden ze hun kistjes met kostbaarheden en boden het 
geschenken aan: goud en wierook en mirre. [12] En omdat ze in een droom de aanwijzing hadden gekregen dat ze niet 
naar Herodes terug moesten gaan, reisden ze via een andere route terug naar hun land. 

Lied 496: 1, 2, 3 (Een ster ging op uit Israël) 

Kerstnacht-overweging ‘Die nacht begon zijn rijk’ - stukje 3 

Lied 479: 1, 2, 4 (Een lied weerklinkt in deze nacht) 

Dienst van de gebeden en gaven 

Dankgebed, voorbede, stil gebed, Onze Vader 

Inzameling van de gaven 

Lied tijdens de Inzameling: “This world” – Nova Melodica 

Zending en zegen 

Slotlied 484: 1, 2, 3 (Go, tell it on the mountain!) – begeleiding door combo Nova 

Zegen 

Lied: “Ere zij God” 

  



Tekst “Wait for the Lord”  
 
Wait for the Lord, whose day is near, 
wait for the Lord, keep watch, take heart. 
 
Tekst “Come on let’s celebrate” (Tekst/muziek: Martin Alfsen) 
 
Come on, come on, come on let’s celebrate 
with joy and laughter, singing and shouting, 
Come on, come on, come on let’s celebrate 
that Jesus Christ is born. 
 
Come on, come on, come on let’s celebrate 
with joy and laughter, singing and shouting, 
Come on, come on, come on let’s celebrate 
that Jesus Christ is born. 
 
Rejoice rejoice, let’s make a joyful noise 
And give our praise tot he King 
Come on come on let’s celebrate 
And lift our voices and sing 
 
Solo: Born in Bethlehem, the sweet Son of Mary 
Hailed by the angels by shepherds and kings 
Like them I lift my voice in  with the choir 
With shouts of joy to His praise I will sing! 
 
Come on, come on, come on let’s celebrate 
with joy and laughter, singing and shouting, 
Come on, come on, come on let’s celebrate 
that Jesus Christ is born. 
 
Rejoice rejoice, let’s make a joyful noise 
And give our praise tot he King 
Come on come on let’s celebrate 
And lift our voices and sing 
 
Solo: Sweetly sleeping, laying in the manger 
Wrapped in swaddling clothing the King of all Kings 
I will give my gift to Hi mand join the celebration 
With shouts of joy to His praise I will sing! 
 
Come on, come on, come on let’s celebrate 
with joy and laughter, singing and shouting, 
Come on, come on, come on let’s celebrate 
that Jesus Christ is born. 
 



Rejoice rejoice, let’s make a joyful noise 
And give our praise tot he King 
Come on come on let’s celebrate 
And lift our voices and sing 
 
Come on, come on, let’s celebrate 
Come on, come on, let’s celebrate 
Come on, come on, let’s celebrate 
Come on, come on, let’s celebrate 
 
Tekst “This world” (Tekst/muziek: Oren Paris, arr. Dennis Allen, uit: Christmas 
Crossroads – when everyone comes to Bethlehem) 
 
This world, this world, this old world  
will never be the same since the Son of God 
was born a little baby in Bethlehem 
 
Ooo this world, this world, this old world 
will never be the same since the Son of God 
was born a little baby in Bethlehem 
 
Lost world in despair 
Christ came to answer prayer 
Peace did the angels sing 
And presented the earth its newborn king 
 
This world, this world, this old world  
will never be the same since the Son of God 
was born a little baby in Bethlehem 
 
Ooo this world, this world, this old world 
will never be the same since the Son of God 
was born a little baby in Bethlehem 
 
Come, oh Christ, our King 
Peace on earth to bring 
Come Lord, from above 
'Cause we'll never know peace till we have Your love 
This world 
 
This world, this world, this old world  
will never be the same since the Son of God 
was born a little baby in Bethlehem 
 
Ooo this world, this world, this old world  
will never be the same since the Son of God 
was born a little baby in Bethlehem 



since the Son of God 
was born a little baby in Bethlehem 
 
Tekst “Naar het licht toe” (Tekst: Matthijn Buwalda, Peter Dijkstra, muziek: Peter 
Dijkstra, Roeland Smith. © 2021 Stichting Sela Music) 
 
Kom tevoorschijn uit de duisternis. 
Doe gerust een stap vooruit. 
  
En vertrouw maar dat het veilig is. 
Jezus zelf nodigt je uit. 
  
Refrein: 
Wij lopen naar het licht toe. (Licht van de wereld) 
Wij lopen naar het licht toe. (Licht van God) 
  
Als je twijfelt hoe je verder moet, 
als je niet meer weet waarheen. 
  
Kom dan bij ons. Wij zijn ook op zoek. 
Loop de weg toch niet alleen. 
 
Wij lopen naar het licht toe. (Licht van de wereld) 
Wij lopen naar het licht toe. (Licht van God) 
 
Licht van de wereld. Licht van de wereld 
 
Er is vrijheid om op weg te gaan, 
te ontdekken wie God is. 
  
Het mysterie van een God met ons, 
ook in onze duisternis. 
  
 
  


