
Orde van dienst voor PG Kapelle-Biezelinge-Eversdijk op 13 april 2025 – Zesde zondag van de 
40-dagentijd voor Pasen – Palmpasen 

Voorganger: ds. Douwe de Roest 

Muzikale medewerking: Arjo Gouw (Orgel) 

Thema: Is dit jouw koning? (Uit het 40-dagentijdproject “Een nieuwe dag” (Kind op Zondag)) 

De dienst wordt online uitgezonden via Kerkdienst Gemist. Gebruik bijvoorbeeld de link naar 
onze pagina: https://shorturl.at/iNR36 

Dienst van de voorbereiding 

Orgelspel voorafgaand aan de dienst 

Binnenkomst van wie dienstdoen, welkomstwoord en mededelingen 

Stilte, bemoediging en groet 

Lied 556: 1, 5 (Alles wat over ons geschreven is) 

Inleidende woorden bij de dienst en de schikking 

Psalm 118: 1, 7 (Laat ieder ’s Heren goedheid prijzen) 

Gebed om Gods ontferming 

Psalm 118: 8, 9 (vervolg) 

Dienst van het Woord 

Gebed om Gods Geest 

Schriftlezing: Filippenzen 2: 5-11 (NBV21) 

[5] Laat onder u de gezindheid heersen die Christus Jezus had. [6] Hij, die de gestalte van God had, maakte er geen 
aanspraak op aan God gelijk te zijn, [7] maar deed afstand van zijn positie en nam de gestalte aan van een dienaar. Hij 
werd gelijk aan de mensen, en als mens verschenen [8] heeft Hij zich vernederd en werd gehoorzaam tot in de dood – de 
dood aan het kruis. [9] Daarom heeft God Hem hoog verheven en Hem de naam geschonken die elke naam te boven 
gaat, [10] opdat in de naam van Jezus elke knie zich zal buigen, in de hemel, op de aarde en onder de aarde, [11] en elke 
tong zal belijden: ‘Jezus Christus is Heer,’ tot eer van God, de Vader. 

Lied 557: 1, 2, 3 (Naam van Jezus die ten dode) 

Schriftlezing: Lucas 19: 29-40 (NBV21) 

[29] Toen Hij Betfage en Betanië bij de Olijfberg naderde, stuurde Hij twee van de leerlingen vooruit [30] en zei tegen hen: 
‘Ga naar het dorp daarginds. Daar zullen jullie een vastgebonden veulen vinden, dat nog nooit door iemand bereden is. 
Maak het los en breng het hier. [31] Als iemand jullie vraagt: “Waarom maken jullie het los?”, moeten jullie antwoorden: 
“De Heer heeft het nodig.”’ [32] De beide leerlingen gingen op weg en vonden het veulen, precies zoals Jezus had gezegd. 
[33] Toen ze het dier losmaakten, vroegen de eigenaars hun: ‘Waarom maken jullie het los?’ [34] Ze antwoordden: ‘De 
Heer heeft het nodig.’ [35] Daarna brachten ze het veulen naar Jezus. Ze wierpen hun mantels over het dier en lieten Jezus 
erop zitten. [36] Onderweg spreidden de leerlingen hun mantels voor Hem op de weg uit. [37] Toen Hij op het punt stond 
de Olijfberg af te dalen, begon de hele groep leerlingen vol vreugde en met luide stem God te prijzen om alle 
wonderdaden die ze hadden gezien. [38] Ze riepen: ‘Gezegend Hij die komt als koning, in de naam van de Heer! Vrede in 
de hemel en eer aan de Allerhoogste!’ [39] Enkele farizeeën in de menigte zeiden tegen Jezus: ‘Meester, berisp uw 
leerlingen.’ [40] Maar Hij antwoordde: ‘Ik zeg u: als zij zouden zwijgen, dan zouden de stenen het uitschreeuwen.’  

Overweging 

Lied 552: 1, 2, 3 (Dit is een dag van zingen) 

https://shorturl.at/iNR36


 
Viering van de Maaltijd van de Heer 

Inzameling van de gaven 

Tafelgebed 

V: De Heer zal bij je zijn. 
 A: De Heer zal je bewaren. 
 V: Verhef je hart! 
 A: We zijn met ons hart bij de Heer. 
 V: Brengen we dank aan de Heer, onze God 
 A: Hij is onze dankbaarheid waardig 

(Voorganger vervolgt tafelgebed) 
V: … En daarom zingen wij, zoals overal ter wereld mensen u lof toezingen: 

Lied 404E (Heilig, heilig, heilig) 

Vervolg tafelgebed, instellingswoorden, Onze Vader 

Vredegroet 

Nodiging, delen van brood, wijn, druivensap 

Tijdens het delen / ontvangen van brood en wijn: 117D (Laudate) en 103E (Bless the Lord) 

Dankgebed na de Maaltijd 

Viering Palmpasen met kinderen 

De kinderen komen binnen met Palmpaasstokken 

Lied 555: Refrein, 1, refrein, 2, refrein (evt. een aantal keer herhalen, weer couplet + refrein, 
couplet + refrein, terwijl de kinderen een ronde maken door de kerk met de stokken) 

Moment met de kinderen / toelichting bij de palmpaasstokken 

Projectlied voor de 40-dagentijd: “Een nieuwe dag”, 1x tekst van elke zondag, 1x tekst van de 
zesde zondag (Melodie lied 215, Ontwaak o mens de dag breekt aan) 

Elke zondag: 
Een nieuwe dag, een nieuw begin, van hoop en van verwondering. 
Het is weer licht, kijk om je heen: God laat de mensen niet alleen. 
Zesde zondag: 
Hosanna voor het koningskind waarmee een nieuwe tijd begint. 
Zing met ons mee nu Jezus komt en leg je mantels op de grond. 
Zending en zegen 

Slotlied 550: 1, 3 (Verheug u gij dochter van Sion) 

Zegen 

Gezongen amen 


