
 
 
 
 

Orde van dienst, zondag 28 september 2025, 
Protestantse Gemeente Kapelle-Biezelinge-Eversdijk. 

 
 
 

 
Je hoort als mens bij een familie, die kies je niet. Familie is een complex gegeven waar we 
veel over spreken. Voor de één is familie alles, voor een ander wat minder belangrijk, voor 
nog weer anderen een bitter verhaal. De familie waarin jij geboren wordt, heeft al een hele 
geschiedenis. Er gaan verhalen rond… over de moed van oma in de Tweede Wereldoorlog, 
over een oom die niet spoort, over een markante overledene, over een nicht die altijd maar 
klaarstaat. Er is loyaliteit, naast materiële zijn er immateriële ‘erfenissen’, soms is er een 
pijnlijke breuk. Deze zondag valt het licht op Jozef en zijn broers, kinderen van verschillende 
moeders, op de voorliefde van Jakob voor Jozef, op de onmin tussen de broers, hun 
verwijdering en ten langen leste weer hun samenkomen. Geen preek over Jozef, maar 
woorden van Jozef zelf. Hij is aan het woord in drie korte monologen.  
 
 
Orgelspel 
 
Welkom 
 
Moment van stilte 
                                                         - wij gaan staan - 
 
 
Groet, bemoediging en drempelgebed 
v: De Eeuwige met u allen! 
g: ZIJN VREDE MET U! 
v: Onze hulp is de Naam van de Levende, 
g: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT, 
v: die trouw houdt tot in eeuwigheid 
g: NIET LAAT VAREN HET WERK VAN ZIJN HANDEN. 
V: Zie ons hier samen, 
g: OP DE DAG WAAROP DE ARBEID RUST, 
v: met onze zorgen, onze dank, onze vragen, 
g: ONZE HANDEN GEOPEND NAAR HET LICHT. AMEN. 
 
 
Lied  Ben Jij oor (t. Gert Jan de Bruin; m. Marcel den Dulk) 

 



 
 
 
Soms vergeten wij te leven, 
raken in onszelf gekeerd. 
Wil ons geven nieuwe adem 
om te doen wat Jij ons leert.  
 
Eigen kracht zal ons niet redden, 
‘kom en volg mij’ – vraagt jouw zoon. 
Hoor de dwaasheid van zijn woorden: 
‘voor de minste mens een kroon.’   
 
Laat jouw licht ons pad beschijnen, 
geef ons moed te gaan met Jou; 
dat wij nieuwe wegen wagen 
als de boden van jouw trouw.   
                                                    -wij gaan zitten- 
 

Inleidende woorden 
afsluitend een gedicht van Ida Gerhardt: ‘Het distelzaad’ 
 

Ik hoorde een vrouw; zij zeide tot haar kind, 
zómaar op straat: ’t Was heel wat beter als 
jij nooit geboren was.’ Het zei niets terug, 
het was nog klein, maar het begon ineens 
sleepvoetig traag te lopen; als een die 
in ballingschap een juk met manden torst 
en radeloos merkt dat zij zwanger is. 
In Babylon misschien of Nineveh. 
Ja, het wás zwanger, zwanger van dat woord. 
Dat was, in duisternis ontkiemd, op weg 
tot in het derde en vierde geslacht. 
 

Gebed om ontferming, met als respons 
 
 
 
 
 



 
Glorialied 150a: 1 t/m 4  
 
Moment met de kinderen 
 
DE SCHRIFT, GESPROKEN EN GEZONGEN 
 
De Jozefnovelle… 
 
Lezing  Genesis 37: 2 t/m 8 
 
Lied 166a: 1 en 2 
 
Monoloog Jozef 
 
Lied     166a: 3 
 
Lezing  Genesis 42: 1 t/m 8 
 
Vervolg monoloog 
 
Lied    166a: 4 en 5 
 
Lezing  Genesis 44: 27 (Juda aan het woord) t/m 45: 3 
 
Vervolg monoloog 
 
Lied 166a: 6, 7 en 8 
 
Meditatief orgel-  of pianospel 
 
GEBEDEN EN GAVEN 
 
Dankzegging, voorbeden, stil gebed; Onze Vader  
 
Collecte 
 
Slotlied  422: 1, 2 en 3 
 
Zegen 
beantwoord door gezamenlijk gezongen Amen 
 
 


